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  LIEDERENBLAD 
Liturgie zondagavond 31 december 2024 
Oudejaarsavond 
Aanvang van deze dienst is 18.30 uur 
Organist: Kees 
Voorganger in deze dienst is: Ds. H. Brandsen 
 
Thema: “Gedenkstenen spreken”! 

 

Welkom  

 
Zingen: Gezang 281 :1,3 en 4 (B38) 
1.De dag, door uwe gunst ontvangen, 
is weer voorbij, de nacht genaakt; 
en dankbaar klinken onze zangen 
tot U, die 't licht en 't duister maakt; 
 
3.Zodat de dank, U toegezonden, 
op aard nooit onderbroken wordt, 
maar steeds opnieuw door mensenmonden 
gezongen en gesproken wordt. 
 
4.Voorwaar, deez' aarde zal getuigen 
van U, die thans en eeuwig zijt, 
tot al uw schepselen zich buigen 
voor uwe liefd' en majesteit. 
 

Stil gebed,  
Votum en Groet 
 
Zingen: Psalm 62 :1 en 4 (OB) 
1.Mijn ziel is immers stil tot God;  
Van Hem wacht ik een heilrijk lot.  
Hij immers zal mijn rotssteen wezen;   
Mijn heil, mijn hulp in mijn gebrek;  
Mijn toevlucht en mijn hoog vertrek.  
Ik zal geen grote wank'ling vrezen.  
 
4.Doch gij, mijn ziel, het ga zo 't wil, 
Stel u gerust, zwijg Gode stil.  
Ik wacht op Hem; Zijn hulp zal blijken.  
Hij is mijn rots, mijn heil in nood,  
Mijn hoog vertrek; Zijn macht is groot;  
Ik zal noch wank'len, noch bezwijken.  
 
Geloofsbelijdenis  
 
Zingen: Lied 275 :1 en 4 (ELB) 
1'k Heb geloofd en daarom zing ik, 
daarom zing ik van gena, 
van ontferming en verlossing 
door het bloed van Golgotha. 
Daarom zing ik U, die stervend 
alles, alles hebt volbracht; 
Lam Gods, dat de zonde wegneemt, 
Lam van God voor ons geslacht. 

4.Ja, 'k geloof en daarom zing ik, 
daarom zing ik, U ter eer, 
's werelds Heiland, Hogepriester, 
aller heren Opperheer. 
Zoon van God en Zoon des mensen, 
o, kom spoedig in uw kracht 
op des hemels wolken weder! 
Kom, Heer Jezus, kom, ik wacht. 

 
Gebed  
 
Zingen: Gezang 392 :1,3 en 5 (LB1973) 
1.Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt. 
De nacht valt in, waarin geen licht meer 
straalt. 
Andere helpers, Heer, ontvallen mij. 
Der hulpelozen hulp, wees mij nabij. 

 
3.U heb ik nodig, uw genade is 
mijn enig licht in nacht en duisternis. 
Wie anders zal mijn leidsman zijn dan Gij? 
In nacht en ontij, Heer, blijf mij nabij. 
  
5.Houd, Heer, uw kruis hoog voor mijn 
brekend oog, 
licht in het duister, wijs de weg omhoog. 
Uw dag breekt aan, de schaduw gaat 
voorbij. 
In dood en leven, Heer, wees Gij nabij. 

 

Bijbellezing: Jozua 3 :14-17 
          Jozua 4 :1-7 

 
Zingen: Lied 80 :1 en 2 (Joh.de H.) 
1.Elk uur, elk ogenblik 
Steun ik op U; 
Uw woord alleen, o Heer 
Vertroost mij nu. 
  
Refrein: 
Mijn ziel heeft U van node, 
Elk uur, elk ogenblik! 
O, zegen mij, mijn Heiland! 
Tot u kom ik! 
  
2.Mijn ziel behoeft Uw hulp 
In vreugd' en pijn; 
Wil elke dag, o Heer, 
Nabij mij zijn. 
  
Refrein: 

 
Preek: “Gedenkstenen spreken”! 
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  LIEDERENBLAD 
 
Zingen: Gezang 397 :1,3 en 6 (LB1973) 
1.O God, die droeg ons voorgeslacht, 
in nacht en stormgebruis, 
bewijs ook ons uw trouw en macht, 
wees eeuwig ons tehuis! 
 
3.Gij zijt, van vóór Gij zee en aard' 
hebt door uw woord bereid, 
altijd dezelfde, die Gij waart, 
de God der eeuwigheid! 

  
6.O God, die droeg ons voorgeslacht 
in tegenspoed en kruis, 
wees ons een gids in storm en nacht 
en eeuwig ons tehuis! 
 
Luthers avondgebed. 
 
Collecten: 
1e Werk van de diaconie 
2e Leerstoelfonds  
 
Slotlied: Psalm 91 :1 (OB) 
1.Hij, die op Gods bescherming wacht,  
Wordt door den hoogsten Koning,  
Beveiligd in den duist'ren nacht,  
Beschaduwd in Gods woning.  
Dies noem ik God, zo goed als groot  
Voor hen, die op Hem bouwen, 
Mijn burg, mijn toevlucht in den nood,   
Den God van mijn betrouwen.  
 
Zegen: Gezang 456 :3 
3.Amen, amen, amen! 
Dat wij niet beschamen 
Jezus Christus onze Heer, 
amen, God, uw naam ter eer! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


