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  LIEDERENBLAD 
Zondagmorgen 8 dec. 2024 
2e advent 
Orgel: Anton 
Viering H. Avondmaal 
Voorganger: Ds. R.J. Kranen 
 
Thema:  
 
Welkom/ afkondigingen 
 
Intochtslied: Psalm 122 :1 (O.B.) 
1 Ik ben verblijd, wanneer men mij 
godvruchtig opwekt: zie wij staan 
gereed, om naar Gods huis te gaan. 
Kom, ga met ons, en doe als wij. 
Jeruzalem, dat ik bemin; 
wij treden uwe poorten in; 
daar staan, o Godsstad, onze voeten. 
Jeruzalem is wèl gebouwd, 
wèl saâmgevoegd: wie haar beschouwt, 
zal haar voor 's Bouwheers kunstwerk groeten. 
 
Votum en groet 
 
2e Adventskaars wordt aangestoken door 
Lauren Mons: 
Nu mogen er twee kaarsen aan 
ons wachten wordt beloond. 
Het wordt steeds lichter in de kerk 
dit huis waarin God woont. 
 
Zingen: ELB 362:1,2,4  
1 God in ons midden, 
Heer, wij aanbidden 
met al uw kinderen wereldwijd, 
uw trouw aan mensen, 
uw onbegrensde, 
uw ongekende majesteit. 
 
2 Lam dat de zonden draagt, 
lam dat de leeuw verjaagt, 
uw wieg een kribbe, uw troon een kruis- 
Gij spreidt geen macht ten toon, 
Gij zijt, o mensenzoon, 
onder een open hemel thuis. 
 
4 Koning der volken 
kom op de wolken, 
keer al het kwade ten goede om, 
kom, lam dat voor ons bloedt, 
kom, licht in overvloed, 
kom spoedig, Here Jezus, kom! 
 
Verootmoedigingsgebed 
Genadeverkondiging 

 

Zingen: Opwek. 488 “Kracht van uw liefde” 
Heer, ik kom tot U; 
neem mijn hart, verander mij, 
als ik U ontmoet vind ik rust bij U. 
Want Heer, ik heb ontdekt, 
dat als ik aan uw voeten ben, 
trots en twijfel wijken 
voor de kracht van uw liefde. 
 
Refrein:  
Houd mij vast, 
laat uw liefde stromen. 
Houd mij vast, 
heel dicht bij uw hart. 
Ik voel uw kracht 
en stijg op als een arend; 
dan zweef ik op de wind, 
gedragen door uw Geest 
en de kracht van uw liefde. 
 
Heer, kom dichterbij 
dan kan ik uw schoonheid zien 
en uw liefde voelen, 
diep in mij. 
En Heer, leer mij uw wil, 
zodat ik U steeds dienen kan 
en elke dag mag leven 
door de kracht van uw liefde. 
 
Refrein (2x) 
 
Dan zweef ik op de wind, 
gedragen door uw Geest 
en de kracht van uw liefde. 
 
Gebed bij de opening van de Bijbel  
 
Gesprek met de kinderen  
Kinderen gaan naar de KND 
 
Schriftlezing: Mattheüs 1:1- 6,16-17 (NBV21) 
 
Zingen: Gezang 446:1,2,3,5 (LB1973) 
1 O Jezus, hoe vertrouwd en goed 
klinkt mij uw naam in 't oor, 
uw naam die mij geloven doet: 
Gij gaat mij reddend voor; 
 
2 uw naam die onze wonden heelt 
en ons met manna spijst, 
die onze dood en zonde deelt 
en onze vrees verdrijft. 
 
3 Mijn herder en mijn held, mijn vriend, 
mijn koning en profeet, 
mijn priester die mijn schuld ontbindt, 
mijn weg waarop ik treed. 
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  LIEDERENBLAD 
5 Zolang Gij nog onzichtbaar zijt, 
een zon diep in de nacht, 
roep ik uw nadering reeds uit 
omdat ik U verwacht. 
 
Verkondiging 
 
Zingen: Opwek. 640 “Ik hef mijn ogen” 
Ik hef mijn ogen op naar de bergen 
waar komt mijn hulp vandaan? 
Ik hef mijn ogen op naar U Heer, 
Die mij bij zal staan. 
 
Mijn hulp is van U Heer, 
Die alles heeft gemaakt. 
U zult voorkomen  
dat ik wankel of val. 
U bent mijn Beschermer, 
Die over mij waakt, 
Die niet sluimeren of slapen zal. 
 
Wat kan mij gebeuren 
door zon of door maan? 
U bent mijn schaduw ,U bent er altijd. 
Bewaart heel mijn leven,  
mijn komen en gaan. 
U beschermt mij tot in eeuwigheid. 
Mijn hulp is van U Heer! 
 
(Nogmaals vanaf het begin...) 
 
Mijn hulp is van U Heer, 
Die alles heeft gemaakt. 
U zult voorkomen  
dat ik wankel of val. 
U bent mijn Beschermer, 
Die over mij waakt, 
Die niet sluimeren of slapen zal. 
 
Wat kan mij gebeuren 
door zon of door maan? 
U bent mijn schaduw , 
U bent er altijd. 
Bewaart heel mijn leven,  
mijn komen en gaan. 
U beschermt mij tot in eeuwigheid. 
Mijn hulp is van U Heer! 
 

(VIERING HEILIG AVONDMAAL) 
 
Onderwijzing 
 
Gebed 
 
Zingen: Gezang 51 (LB1973) 
Lieve Heer, Gij zegt ‘kom’ en ik kom, - 
want mijn leven is onder de macht gesteld 

van de Heer die mijn dagen en nachten telt 
en de Heer zegt `kom' en ik kom. 
O mijn God, Gij zegt ‘ga’ en ik ga, 
Gij zegt ‘ga’ en ik ga, laat mij niet alleen, 
wees het woord in mijn vlees en de geest om mij 
heen, 
wees de adem waaruit ik ontsta. 
 
Want o Heer, ik zeg ‘kom’ en Gij komt, 
ik zeg ‘kom’ en Gij komt en uw bloed wordt wijn 
en uw lichaam brood voor wie hongerig zijn 
en uw naam wordt een lied in mijn mond. 
 
Toebereiding van de tafel 
Nodiging: verheft de harten (sursum corda) 
Ondertussen worden brood en wijn opgehaald 
 
Zingen: Psalm 65:1,2,3,4 (O.B.) 
1 De lofzang klimt uit Sions zalen 
tot U met stil ontzag; 
daar zal men U, o God, betalen, 
geloften, dag bij dag; 
Gij hoort hen, die uw heil verwachten, 
o, hoorder der gebeen; 
dies zullen allerlei geslachten, 
ootmoedig tot U treen. 
 
2 Een stroom van ongerechtigheden 
had d'overhand op mij; 
maar ons weerspannig overtreden 
verzoent en zuivert Gij. 
Welzalig, dien Gij hebt verkoren, 
dien G'uit al 't aards gedruis 
doet naad'ren, en uw heilstem horen, 
ja, wonen in uw huis. 
 
3 Daar zal ons 't goede van Uw woning 
verzaden, reis op reis, 
en 't heilig deel, o grote Koning, 
van uw geducht paleis; 
Gij, Gij zult vreselijke dingen 
ons, in gerechtigheid, 
doen horen, en ons blij doen zingen 
van 't heil, voor ons bereid. 
 
4 O onze God, o vast vertrouwen 
van 't allerverste land, 
op wien al 's aardrijks einden bouwen 
en 't wijdstgelegen strand. 
Gij, die de hemelhoge bergen, 
doet pal staan door uw kracht, 
zodat zij vloed en stormen tergen, 
Gij zijt omgord met macht. 
 
Viering Heilig Avondmaal 
 
Tafellezing: Jesaja 9:1-6 (HSV) 
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  LIEDERENBLAD 
Zingen: Gezang 132 (LB1973) 
1 Er is een roos ontloken 
uit barre wintergrond, 
zoals er was gesproken 
door der profeten mond. 
En Davids oud geslacht 
is weer opnieuw gaan bloeien 
in 't midden van de nacht. 
 
2 Die roos van ons verlangen, 
dat uitverkoren zaad, 
is door een maagd ontvangen 
uit Gods verborgen raad. 
Maria was bereid, 
toen Gabriël haar groette 
in 't midden van de tijd. 
 
3 Die bloem van Gods behagen 
heeft, naar Jesaja sprak, 
de winterkou verdragen 
als allerdorste tak. 
O roos als bloed zo rood, 
God komt zijn volk bezoeken 
in 't midden van de dood. 
 
Dienst der gebeden 
 
Inzameling der gaven 
1e Hospice Jasmijn (Harderwijk) 
2e Kerk en eredienst 
 
Slotlied (staande): Gezang 127:1,2 (LB1973) 
1 Gaat, stillen in den lande, 
uw Koning tegemoet, 
de intocht is ophanden 
van Hem die wond'ren doet. 
Gij die de Heer verwacht, 
laat ons vóór alle dingen 
Hem ons hosanna zingen. 
Hij komt, Hij komt met macht. 
 
2 Vat moed, bedroefde harten, 
de Koning nadert al. 
Vergeet uw angst en smarten, 
daar Hij u helpen zal. 
Er is weer nieuwe hoop: 
Hij noemt u zijn beminden, 
in 't woord laat Hij zich vinden, 
in avondmaal en doop. 
 
Zegen 
 
Gezang 456:3 
3.Amen, amen, amen! 
Dat wij niet beschamen 
Jezus Christus onze Heer, 
amen, God, uw naam ter eer! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


