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  LIEDERENBLAD 
Liturgie 7 juli 2024   
09.30 uur: Visnet Harderwijk 
Doopdienst 
Organist:  Niels 
Voorganger Ds. R. J. Kranen 
 
Thema: “Ik ben... de Goede Herder!”  
 
Welkom en mededelingen 
 
Intochtslied: Opwek. 815 (Let op: ingekort!!!) 
Couplet: 
Vul dit huis met uw glorie. 
Vul dit huis met uw glorie.  
Vul dit huis met uw aanwezigheid. 
Want alles is door U  
en alles is tot U,  
openbaar aan ons uw heerlijkheid. 
 
Refrein: 
Heilig, heilig,  
heilig is de Heer.  
Jezus is Koning, 
breng hulde, geef Hem eer.  
 
Bridge: 
Jezus is Koning,  
breng hulde, geef Hem eer. 
 
Couplet 2x 
 
Votum en groet 
Verootmoedigingsgebed 
Genadeverkondiging 
 
Zingen: (2 liederen):  Psalmproject 139 
1 Heer, die mij ziet zoals ik ben,  
dieper dan ik mijzelf ooit ken, 
kent U mij U weet waar ik ga, 
U volgt mij waar ik zit of sta 
Wat mij ten diepste houdt bewogen, 
't ligt alles open voor uw ogen. 
Wat mij ten diepste houdt bewogen, 
't ligt alles open, 't ligt alles open, 
ligt alles open voor uw ogen. 
 
2 U bent mij overal nabij, 
uw ogen waken over mij, 
van toen ik vormloos ben ontstaan, 
U wist hoe het zou verder gaan. 
O God hou mij geheel omgeven 

en leid mij op de weg van 't leven. 
O God hou mij geheel omgeven 
en leid mij op, en leid mij op. 
En leid mij op de weg van 't leven, 
en leid mij op, en leid mij op, 
ja leid mij op de weg van 't leven. 

 
 Op Toonhoogte 394/484  

Refrein: 
De Heer is mijn Herder 
Hij is alles wat ik nodig heb. 
Hij brengt mij tot rust 
en Hij geeft nieuwe kracht. 
Hij leidt mij steeds verder 
op de juiste weg die ik moet gaan. 
De Heer is mijn Herder. 

 
1 Al ga ik door een donker dal, 
ik hoef niet bang te zijn, 
ik weet dat U mij bij zult staan. 
U bent heel dichtbij. Refrein. 

 
2 Want wat mij ook wordt aangedaan, 
U helpt mij telkens weer. 
U geeft mij wat ik nodig heb 
en nog zoveel meer. Refrein. 

 
3 Uw goedheid en Uw liefde, Heer 
volgen mij altijd. 
En ik mag heel dicht bij U zijn 
tot in eeuwigheid. Refrein. 

 
Gebed bij de opening van de Bijbel  
Kinderen gaan naar de KND 
 
Schriftlezing: Psalm 23 (NBV21) 

 
Zingen: Psalm 103:1,6,7  (Oude berijming) 
1 Loof, loof den Heer’, mijn ziel, met alle krachten; 
verhef zijn Naam, zo groot, zo heilig t’achten; 
och, of nu al wat in mij is, Hem preez’! 
Loof, loof mijn ziel, den Hoorder der gebeden; 
vergeet nooit één van zijn weldadigheden; 
vergeet ze niet; 't is God, die z’u bewees. 
 
6 Zo hoog zijn troon moog’ boven d’aarde wezen, 
zo groot is ook voor allen, die Hem vrezen, 
de gunst, waarmee Hij hen wil gadeslaan. 
Zo ver het west verwijderd is van 't oosten, 
zo ver heeft Hij, om onze ziel te troosten, 
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  LIEDERENBLAD 
van ons de schuld en zonden weggedaan. 
7 Geen vader sloeg met groter mededogen 
op teder kroost ooit zijn ontfermend’ ogen, 
dan Isrels Heer’ op ieder, die Hem vreest. 
Hij weet, wat van zijn maaksel zij te wachten, 
hoe zwak van moed, hoe klein wij zijn van krachten, 
en dat wij stof, van jongs af, zijn geweest. 
 
Verkondiging 
 
Zingen: Opwek. 214 
1 Ik wandel in het licht met Jezus. 
Het donk’re dal ligt achter mij 
en ’k weet mij in zijn trouw geborgen; 
welk een liefdevolle vriend is Hij. 
 
Refrein: 
Ik wandel in het licht met Jezus, 
en ’k luister naar zijn dierb’re stem 
en niets kan m’ ooit van Jezus scheiden, 
sinds ik wandel in het licht met Hem. 
 
2 Ik wandel in het licht met Jezus, 
geen duist’re wolk bedekt de zon. 
en ’k kan niet anders, ’k moet Hem prijzen, 
die de zonde in mij overwon. Refrein. 
 
3 Ik wandel in het licht met Jezus, 
mijn ziel is Hem gans toegewijd, 
Met Hem verrezen tot nieuw leven, 
volg ’k mijn Heiland tot in eeuwigheid. Refrein. 
 
4 Ik wandel in het licht met Jezus, 
o mocht ik zelf een lichtje zijn, 
dat straalt temidden van de wereld, 
die gebukt gaat onder zorg en pijn. Refrein. 
 
Dooponderwijzing 
Gebed 
Muziekfilmpje: “Meer dan een wonder” (Sela) 

en wordt Noud binnengebracht 

 
Gesprek met de kinderen... 
Doopgelofte 
Bediening van de Heilige Doop aan:  
Noud Havelaar 

 
Kinderband zingt: “Zegenliedje” 
Iedereen gaat staan... 
Ik zegen jou in de naam van de Vader. 

Lieverd, God zorgt steeds voor jou. 
Hij is trouw en zal jou altijd dragen. 
Amen. 

 
Ik zegen jou in de naam van de Zoon. 
Lieverd, Jezus is jouw vriend. 
Hij ziet jou, of je klein bent of groot. 
Amen. 

 
Ik zegen jou, in de naam van de Geest.  
Lieverd, hij woont in jou hart. 
Hij die jou, zijn vrede geeft. 
Amen. 

 
Slaap zacht, lieve schat. 
Ik hou van jou. 
Slaap zacht, God houdt de wacht. 
Amen. 

 
Zegen over ouders en dopelingen 

  
Praatje door de leiding van de jeugdclubs 

 
Zingen: Opwek. 642 “De Rivier” 
Al mijn zonden, al mijn zorgen 
neem ik mee naar de rivier. 
Heer, vergeef mij en genees mij. 
Vader, kom, ontmoet mij hier. 

 
Want dit water brengt nieuw leven 
en verfrist mij elke dag. 
‘s Is een stroom van uw genade, 
waar ‘k U steeds ontmoeten mag. 

 
Refrein: 
Here Jezus, neem mijn leven, 
ik leg alles voor U neer. 
Leid mij steeds weer naar het water; 
‘k wil U daar ontmoeten, Heer. 

 
Kom, ontvang een heel nieuw leven, 
kom en stap in de rivier. 
Jezus roept je, Hij verwacht je 

E n Hij zegt: "Ontmoet Mij hier!"  Refrein. 
 

Leid mij steeds weer naar het water; 
‘k Wil U daar ontmoeten, Heer. 

 
Dienst der gebeden  
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Inzameling der gaven  
1e Oude Synagoge te Harderwijk 
2e Kerk en eredienst 
 
Slotlied: Opwek. 770 “Ik zal er zijn” (Sela) 
1 Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam. 
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.  
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.  
Uw naam is Ik ben en Ik zal er zijn. 
 
2 Een boog in de wolken als teken van trouw, 
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou! 
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet, 
ben ik bij U veilig, U die mij ziet. 
 
Refrein: 
Ik ben die Ik ben is uw eeuwige naam.  
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.  
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: 
uw naam is Ik ben, en Ik zal er zijn, 
uw naam is Ik ben, en Ik zal er zijn. 
 
3 De toekomst is zeker, ja eindeloos goed. 
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet: 
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam. 
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan. 
 
4 O Naam aller namen, aan U alle eer. 
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer: 
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn. 
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn. Refrein. 
 
Slot: 
uw naam is Ik ben, en ik zal er zijn. 
 
Zegen (Gezang 456:3) 
3.Amen, amen, amen! 
Dat wij niet beschamen 
Jezus Christus onze Heer, 
amen, God, uw naam ter eer! 
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