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Bij de kerkdiensten:

Bij de ochtenddienst: voor de derde en laatste keer
lezen we de gelijkenis van Jezus uit Lucas 15:11-32.
En nu bezien we het perspectief van de vader in de
gelijkenis. Wie is hij? Waarom doet hij wat hij doet?
En daarna vieren we samen het Heilig Avondmaal.
Vandaag is er KND voor de groepen 1 t/m 6.

Na de dienst is er om 11.30 uur een viering van het
Heilig Avondmaal voor de mensen die moeite hebben
om de reguliere eredienst bij te wonen vanwege
ziekte, handicap of andere redenen. Weet dat u van
harte bent uitgenodigd om deze korte bijeenkomst bij
te wonen en samen met anderen het Heilig
Avondmaal te vieren.

Bij de avonddienst: Ook in de avonddienst hopen we
samen het Heilig Avondmaal te vieren. Het thema
van de dienst is: “Niet wij, maar Hij!” We lezen
Genesis 17:1-12, Romeinen 4:9-10 en Galaten 3:6-
9,17.

Viering Heilig Avondmaal

Stel, een geliefde is jarig en u gaat op de verjaardag
zowel 's ochtends als 's avonds even langs. En stel,
beide keren wordt u iets heerlijks aangeboden. En
stel, u hoeft niet op uw lijn te letten... Wat doet u?
Neemt u beide keren het gebakje, taartje of een
andere lekkere traktatie van de jarige aan? Het zou
me niet verbazen als uw antwoord daarop 'ja' is. En
stel nu, dat u iets bijzonders wordt aangeboden,
tweemaal op een dag, een zondag... in de kerk?
Omdat u twee keer op die Avondmaalszondag naar
de kerk gaat. En toch... velen slaan de tweede keer
dat iets bijzonders wordt aangeboden af. Maar
waarom eigenlijk. Paulus geeft in 1 Korintiérs 11:25
aan, dat Jezus heeft gezegd: "doet dit, zo dikwijls gij
die drinkt, tot mijn gedachtenis." Jezus stelt geen
grenzen. Ik denk dat er niets op tegen is, om tijdens
de viering van het Heilig Avondmaal aan te gaan, ook
al is dat voor de tweede keer op dezelfde dag. Uit
liefde voor Hem en dankbaarheid voor alles wat Jezus
voor ons heeft gedaan! Dus... weet dat je welkom
bent, ook voor een tweede keer op een zondag!

Ouderenmiddag dinsdag 11 juni 2024

Er is weer een gezellige ouderenmiddag
georganiseerd in de Dorpskerk. De middag zal om
14:30 uur beginnen en we sluiten rond 17:00 uur af.
Deze middag bent u van harte welkom zonder zich
vooraf op te geven. Indien u echt niet zelfstandig
naar de Dorpskerk kunt komen, bestaat er de
mogelijkheid dat u wordt opgehaald. Opgeven
hiervoor kan bij Astrid Lokhorst 06-17757502 of
Wiene Franken 06-39247374.

Diensten:

Zondag 9 juni

09.30 uur Ds. R. J. Kranen (Viering H.A)

11.30 uur Ds. R. J. Kranen (Viering H.A. met zieken)
18.30 uur Ds. R. J. Kranen (Viering en dankzegging
H.A)

Collecten:
1¢ Project 10/27
2¢ Kerk en eredienst

Zondag 16 juni
09.30 uur Ds. F. van Velzen (Huizen)
18.30 uur Ds. C. van Dam (Ermelo)

Gebedspunten:

Het werk van stichting Echo.

Alle scholieren die op hun examenuitslag wachten.
Iris en Robert die voor de GZB in Bosni€ mogen
werken.

We bidden voor elkaar en wensen u Gods zegen toe

Gebed of voorbede nodig? Mail gerust naar:
gebedgevraagd@hervormdegemeentehierden.nl

Contact gebedskringen:
Sicco Jongsma, Geitenkamp 29
Tel. 419071 sjongsma@solconmail.nl

Website:
www.hervormdegemeentehierden.nl/visnet/

Contactadressen:

Predikant:
Ds. R. J. Kranen, Broeklaan 65, 3848 CJ Harderwijk.
Tel. 06-38291107 rjkranen66@outlook.com

Scriba:

Evert Westerink, Krommekamp 256, 3848 DT
Harderwijk, Tel. 06-51239382
scribavisnet@hervormdegemeentehierden.nl

Kopij:

Gerard Epe, Walsekamp 12, 3848 CT Harderwijk
Tel. 06-30857553. Berichten tot en met woensdag,
bij voorkeur via mail, aan te leveren.
zondagsbriefhetvisnet@gmail.com

Vandaag is er KND voor de groep 1 t/m 6

Organist 9 juni
09.30 uur Thom Hesseling
18.30 uur Anton

Contactadres Beeld en Geluid:
Visnet.beeldengeluid@hervormdegemeentehierden.nl

"Het Visnet wil een gastvrije en missionaire geloofsgemeenschap zijn, midden in de wijk Frankrijk, waar iedereen welkom is. Waar
verdieping in de Bijbel en het gebed, centraal staan en waar iedereen iets ontvangt en geeft tot eer van God en ten dienste van onze
naasten.”
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Bedankje

Tranen, verdriet, leegte en een heel groot gemis, niet
in woorden uit te drukken. Ook liefde en warmte
hebben wij gevoeld in de afgelopen periode door
overweldigend veel kaarten, een lief woord of een
arm om ons heen na het plotseling overlijden van
onze lieve zoon Gerwin. Uw warme betrokkenheid en
het vele bidden vanuit de gemeente geeft ons enorm
veel steun en zal ons hopelijk helpen om met het
grote gemis en het verdriet om te gaan. Onze
oprechte dank daarvoor. Liefdevol denken we elke
dag aan hem, wetende:

“Wat je in je hart bewaart, raak je nooit meer kwijt”.

Lieve groeten, Aart en Gerda

Openluchtdienst:

Zondag 23 juni is weer de traditionele
openluchtdienst. We zijn op zoek naar broeders en
zusters die lekkere hapjes kunnen maken. Denk aan
bijvoorbeeld appeltaart, cake of andere dingen die
het gezellig maken. Achter in de kerk zullen de lijsten
liggen waarop je kunt invullen wat je kunt maken of
wil leveren. Voor meer informatie: Joop en Willie

Vrijwilliger gezocht

Altijd al eens iets maatschappelijks willen doen voor
een ander?

Een meneer (65, Harderwijk) zoekt
iemand die mee wil om samen iets
te ondernemen zodat zijn wereld
wat groter wordt. Eenzaamheid is een probleem.
Het is een aardige, vriendelijke man. Gek op een
praatje, heeft humor en in goeden doen is hij actief.
“Kleine moeite, groot plezier.” Zo zou je het kunnen
noemen als je een bezoekje bij hem zou brengen.
Word jij zijn vrijwilliger? Inzet: 1 a 2 uur per maand.
Info: avbokkem@ontmoeting.nl/06-39455903

Omfmoeting

samen - leren - leven

Kinderkoor “Be happy”

Kinderkoor Be Happy bestaat volgend seizoen 10 jaar
en dat is een reden voor een groot FEESTIE! Om dit
feestje te vieren, geven we een jubileumconcert op
29 juni om 15:30 u in de Regenboog Harderwijk.
Tijdens dit feestelijke interactieve concert zingt
kinderkoor Be Happy vrolijke liedjes, is er een
komisch theaterduo en komt ELINE (bekend van
Jezus Overwinnaar) samen met ons zingen! Dat wil je
niet missen!!

Waar: Kerkelijk Centrum de Regenboog (Biezenplein
1, Harderwijk)

Wanneer: 29 juni 2024

Hoe laat: 15:30 uur - 17:00 uur (zaal open vanaf
15:00)

Tickets zijn verkrijgbaar aan de deur €5 (€3 tot en
met 12 jr)

Ruimte reserveren Visnet:

Reserveren kan tot uiterlijk de zaterdag voor de
gewenste datum! Stuur uw aanvraag bij voorkeur
naar visnet.koster@hervormdegemeentehierden.nl
Of via de app: 06-23069004 (Anneke Fikse)

Gebedskringen:

Dinsdag 08.45uur Vrouwen

Dinsdag 19.30 uur (Gebedskring voor iedereen)
Woensdag 08.30 uur Vrouwen

Vrijdag 06.30 uur Mannen
Vrijdag 08.30 uur Vrouwen
Zending:

Ons zendingsproject “(Ga nu)” pionieren in de
Balkan. Financieel ondersteunen kan via de Scipio
app en de zendingsbussen in de hal van de kerk.

Diaconale Hulpdienst:

kan wat voor u betekenen wanneer u (tijdelijk) hulp
nodig heeft. Schroom niet om contact op te nemen
(ook als u hulp kunt bieden)

Contact via Mw. Anne Venema (426298) of
HulpdienstVisnet@hervormdegemeentehierden.nl

Collectemunten

Elke 3e donderdag van de maand worden van 19.00
tot 20.00 uur in de consistorie van Het Visnet
collectemunten verkocht. Betaling per pin en
contactloos is mogelijk.

QR code t.b.v. collecte
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Huwelijk

Op vrijdag 14 juni hopen Stef Timmer (Lageweg 17a, 3849 PD
Hierden) en Hannah Foppen (Lageweg 19, 3849 PD Hierden) in het
huwelijk te treden. Het burgerlijk huwelijk zal al twee dagen eerder
plaatsvinden in kleine kring. Maar het grote feest, ook in de kerk(!), zal
worden gehouden op vrijdag de 14¢. Om 13.00 uur hopen zij voor de
zegen van onze Heer te ontvangen in een huwelijksdienst in het Visnet.
Stef en Hannah hopen na deze dag samen de Lageweg 17a te
betrekken. Van harte wensen we het bruidspaar een feestelijke dag toe
en bovenal een door God gezegend leven als man en vrouw!

Uitnodiging voor de huwelijksdienst

Beste gemeente, op 14 juni gaan wij trouwen! Op deze mooie dag trouwen wij in het Visnet, de dienst
wordt muzikaal begeleid door Sifra en Jafeth Bekx van JES music. Hierbij nodigen wij jullie van harte uit
om bij onze trouwdienst aanwezig te zijn. Veel liefs, Stef Timmer en Hannah Foppen.

Voedselbank

Het is dankbaar om iets van onze overvloed te kunnen schenken aan hen die het hard nodig hebben.
Dat geldt niet alleen voor de mensen ver weg, maar ook dichtbij. De lokale inwoners die dit goed
kunnen gebruiken, kunt u praktisch ondersteunen door de voedselbank te sponsoren. Het
inlevermoment is op zondag 16 juni voor de dienst(en) in het Visnet. Ook is het mogelijk dit in te
leveren bij de Spar in Hierden tijdens de openingsuren.

blikje mais
tandpasta
appels/sinasappels/mandarijnen

Hartelijk dank namens alle vrijwilligers van de voedselbank




