
LITURGIE 
Zondag 23 juni 2024 
10.30 uur, openluchtdienst bij Visnet 
Startdienst “Het Baken” (evangelisatiewerk) 
M.m.v. muziekgroep o.l.v. Kees Ploeger 

 
Intochtslied: Gezang 255 
1 Ere, zij aan God, de Vader, 
ere zij aan God, de Zoon, 
eer de Heilge Geest, de Trooster, 
de Drie-eenge in zijn troon. 
Halleluja, halleluja, 
de Drie-eenge in zijn troon! 
 
2 Ere zij aan Hem, wiens liefde 
ons van alle smet bevrijdt, 
eer zij Hem die ons gekroond heeft, 
koningen in heerlijkheid. 
Halleluja, halleluja, 
ere zij het Lam gewijd. 
 
3 Ere zij de Heer der englen, 
ere zij de Heer der kerk, 
ere aan de Heer der volken; 
aard' en hemel looft uw werk! 
Halleluja, halleluja, 
looft de Koning, heel zijn kerk! 
 
4 Halleluja, lof, aanbidding 
brengen englen U ter eer, 
heerlijkheid en kracht en machten 
legt uw schepping voor U neer. 
Halleluja, halleluja, 
lof zij U der Heren Heer! 
 
Votum en groet 
Gebed 
Genadeverkondiging  
 
Zingen: Opwek. 767 “Familie” 
Hoe mooi en hoe heerlijk 
als wij als familie,  
als broers en als zussen,  
om elkaar geven 
en open en eerlijk  
met elkaar omgaan,  
de vrede bewaren  
en eensgezind leven.  
 
Refrein: 
En het mooiste geschenk  
wordt ons gegeven: 
de zegen van God  
een eindeloos leven.  
 
Hoe mooi en hoe heerlijk 
als wij als familie,  
als broers en als zussen,  
om elkaar geven 
en open en eerlijk  
met elkaar omgaan,  
de vrede bewaren  
en eensgezind leven.  
Refrein (3x) 

Zingen: Opwek. 40 “Zoek eerst...” 
1 Zoekt eerst het Koninkrijk van God 
en zijn gerechtigheid 
en dit alles krijgt u bovendien. 
Hallelu, halleluja. 
 
Refrein: 
Halleluja, halleluja, 
halleluja, hallelu, halleluja. 
 
2 Men kan niet leven van brood alleen, 
maar van ieder woord, 
dat door de HEER gesproken wordt. 
Hallelu, halleluja. (Refrein). 
 
3 Bidt en u zal gegeven zijn, 
zoekt en gij zult het zien. 
Klopt en de deur zal voor u opengaan. 
Hallelu, halleluja. (Refrein). 
 
Gebed bij de opening van de Bijbel  
 
Schriftlezing: Mattheüs 13:24-32 (NBV21) 
 
Zingen: Psalm 98:1,3,4 (LB1973) 
1 Zingt een nieuw lied voor God den Here, 
want Hij bracht wonderen tot stand. 
Wij zien Hem heerlijk triomferen 
met opgeheven rechterhand. 
Zingt voor den Heer, Hij openbaarde 
bevrijdend heil en bindend recht 
voor alle volkeren op aarde. 
Hij doet zoals Hij heeft gezegd. 
 
3 Laat heel de aard' een loflied wezen, 
de psalmen gaan van mond tot mond. 
De naam des Heren wordt geprezen, 
lofzangen gaan de wereld rond. 
Hosanna voor de grote Koning, 
verhef, bazuin, uw stem van goud, 
de Heer heeft onder ons zijn woning, 
de Heer die bij ons intocht houdt. 
 
4 Laat alle zeeën, alle landen 
Hem prijzen met een blij geluid. 
Rivieren klappen in de handen, 
de bergen jubelen het uit. 
Hij komt, Hij komt de aarde richten, 
Hij komt, o volken weest verblijd, 
Hij komt zijn koninkrijk hier stichten, 
zijn heil en zijn gerechtigheid. 
 
Verkondiging  
 
Zingen:  Opwek. 769 “Bouw Uw koninkrijk” 
1 Kom vestig uw gezag 
wees koning in ons hart 
Herstel uw beeld in ons; 
onthul uw doel met ons. 
Ontsteek de vlam van hoop opnieuw; 
een laaiend vuur in onze ziel. 
Stort uw Geest uit,  
laat uw kracht weer zien. 
Wij zijn uw kerk,  
Heer maak ons sterk, in U. 



 
 
2 Wij dorsten naar uw rijk 
en uw gerechtigheid. 
U schakelt ons nu in 
en geeft ons leven zin: 
Gevangen harten worden vrij, 
verslagen mensen troosten wij; 
zelfs de blinden  
zien uw heerschappij. 
Wij zijn uw kerk. 
Hoor ons gebed en kom! 
 
Refrein: 
Bouw uw koninkrijk. 
Zet het kwaad te kijk. 
Toon uw sterke hand.  
Kom, herstel ons land. 
Vul uw kerk met vuur.  
Win dit volk terug. 
Heer, dat bidden wij 
tot uw koninkrijk verschijnt. 
 
3 Uw ongetemde kracht 
verslaat de helse macht.  
Uw ongekende pracht 
vernieuwd en sterkt ons hart. 
Wij zijn voor zoveel meer gemaakt 
Leer ons te doen wat U ons vraagt 
vol van Jezus' 
liefde en zijn kracht. 
Wij zijn uw kerk. 
Heer, doe  uw werk door ons. (Refrein 2x)  
 
Praatje door teamlid “Het Baken”  
 
Teamleden “Het Baken” zingen samen: Opw. 167 
1 Samen in de naam van Jezus  
heffen wij een loflied aan,  
want de Geest spreekt alle talen  
en doet ons elkaar verstaan.  
Samen bidden, samen zoeken  
naar het plan van onze Heer.  
Samen zingen en getuigen,  
samen leven tot Zijn eer.  
  
2 Heel de wereld moet het weten  
dat God niet veranderd is.  
En Zijn liefde als een lichtstraal  
doordringt in de duisternis.  
't Werk van God is niet te keren  
omdat Hij erover waakt,  
en de Geest doorbreekt de grenzen  
die door mensen zijn gemaakt.  
  
3 Prijs de Heer, de weg is open  
naar de Vader, naar elkaar.  
Jezus Christus, Triomfator,  
mijn Verlosser, Middelaar.  
Vader, met geheven handen  
breng ik U mijn dank en eer.  
't Is uw Geest die mij doet zeggen:  
Jezus Christus is de Heer! 
 
Zegen over het team  

 
 
Gemeente zingt (staande): NLB 416 “Ga met God” 
1 Ga met God en Hij zal met je zijn, 
jou nabij op al je wegen 
met zijn raad en troost en zegen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
2 Ga met God en Hij zal met je zijn: 
bij gevaar, in bange tijden, 
over jou zijn vleugels spreiden. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
3 Ga met God en Hij zal met je zijn: 
in zijn liefde je bewaren, 
in de dood je leven sparen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
4 Ga met God en Hij zal met je zijn, 
tot wij weer elkaar ontmoeten, 
in zijn naam elkaar begroeten. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
Dienst der gebeden 
 
Collecte:  
1e IZB     
2e Kerk en eredienst 
 
Slotlied: Opwek. 790 “God is mijn Herder” 
1 God is mijn Herder, die mij weidt; 
in groene velden vind ik rust. 
Hij gaat mij voor naar stille wateren. 
Zijn goedheid verkwikt mijn ziel. 
 
Refrein: 
m: Heer, ik vertrouw op U alleen. 
(v: Ik vertrouw, ik vertrouw op U.) 
m: Heer, ik vertrouw op U alleen. 
(v: Ik vertrouw, ik vertrouw op U.) 
m: Want uw trouw en goedheid volgen mij; 
(v: Trouw en goedheid volgen mij;) 
allen: genade leidt mij naar huis. 
 
2 Hij leidt mijn voeten in het spoor 
van recht en waarheid, tot zijn eer. 
Hij zalft mijn hoofd en schenkt mijn beker vol; 
een feestmaal staat voor mij klaar. (Refrein). 
 
3 Al moet ik door een donker dal, 
ook dan vrees ik de boze niet; 
want U bent bij mij en uw stok en staf 
vertroosten mij steeds opnieuw. (Refrein 2x) 
 
Slot: 
Want uw trouw en goedheid volgen mij; 
genade leidt mij naar huis. 
Genade leidt mij naar huis. 
 
Zegen 
Amen, amen, amen, 
dat wij niet beschamen 
Jezus Christus, onze Heer. 
Amen, God, uw naam ter eer! 


