
“Het Visnet wil een gastvrije en missionaire geloofsgemeenschap zijn, midden in de wijk Frankrijk, waar iedereen welkom is. Waar 
verdieping in de Bijbel en het gebed, centraal staan en waar iedereen iets ontvangt en geeft tot eer van God en ten dienste van onze 
naasten.” 
 

ZONDAGSBRIEF   
 
 26 mei 2024 

Bij de kerkdiensten:  
Bij de ochtenddienst: Vanochtend hoopt onze 
ouderenpastor Peter Timmer voor te gaan. We lezen 
met elkaar Zacharia 8. Het thema van de dienst is: 
“Pinksteren voor en Pinksteren na” Vandaag is er 
KND voor de groepen 1 t/m 8. 
 
Groothuisbezoeken  
Dinsdagavond 28 mei hoopt de sectie van ouderling 
Marry Verboom (O-26) voor een groothuisbezoek bij 
elkaar te komen. We zijn dan welkom bij Erik en 
Wijnanda van de Werfhorst, Metten Gerritskamp 34. 
Een dag later, woensdag 29 mei is het de beurt aan 
de sectie van ouderling Bea van Pijkeren (O-29). Dan 
zijn we welkom bij Marnix en Ariënne Mons, 
Paardenkamp 25. Voor beide GHB’s geldt: inloop 
vanaf 19.45 uur, aanvang 20.00 uur. 
 
Lieve gemeente,  
Via deze weg willen wij iedereen van harte bedanken 
voor het medeleven met Jaap, in welke vorm dan 
ook. Het deed ons goed dat er zo 
meegeleefd/gebeden werd. Op dit moment gaat het 
best goed, maar hij moet voor resultaat nog geduld 
hebben. Het kan wel een half jaar tot een jaar duren 
voor het gewenste resultaat optreedt. Maar we 
vertrouwen op God dat het weer goed gaat komen.  
Hartelijke groet Jaap en Gerlise Franken 

 
Bedankt!! 
Zusters en broeders, bedankt voor alle 
hartverwarmende meeleven in de afgelopen periode 
m.b.t. mijn ziekte en ons huwelijks jubileum!! 
We voelen ons gedragen door alle gebeden en 
meeleven in de gemeente.  
Zegen en lieve groeten Gerda en Sicco  
 
Voedselbank  
Het is dankbaar om iets van onze overvloed te 
kunnen schenken aan hen die het hard nodig hebben. 
Dat geldt niet alleen voor de mensen ver weg, maar 
ook dichtbij. De lokale inwoners die dit goed kunnen 
gebruiken, kunt u praktisch ondersteunen door de 
voedselbank te sponsoren. Het inlevermoment is op 
zondag 2 juni voor de dienst(en) in het Visnet. Ook 
is het mogelijk dit in te leveren bij de Spar in Hierden 
tijdens de openingsuren.  

 
Wraps (volkoren) 

handzeep 
aardappel puree 

 
Hartelijk dank namens alle vrijwilligers van de 

voedselbank 
 

Diensten: 
Zondag 26 mei 
09.30 uur Dhr. Peter Timmer  
18.30 uur Lennart van de Vegt (Celebrations) 
 
Collecten:  
1e Werk van diaconie (Celebrations) 
2e Kerk en eredienst 
 
Zondag 2 juni 
09.30 uur Ds. R.J. Kranen (Belijdenisdienst) 
18.30 uur Ds. G. de Kok (Hulshorst) 
 
Gebedspunten:  
Bidden voor het werk van Stichting Ontmoeting  
Bidden voor mensen die in oorlog leven  
Bidden voor de Christenen in verdrukte landen 
We bidden voor elkaar en wensen u Gods zegen toe 
 
Gebed of voorbede nodig? Mail gerust naar: 
gebedgevraagd@hervormdegemeentehierden.nl 
 
Contact gebedskringen: 
Sicco Jongsma, Geitenkamp 29 
Tel. 419071 sjongsma@solconmail.nl 
 
Website: 
www.hervormdegemeentehierden.nl/visnet/ 
 
Contactadressen: 
 
Predikant: 
Ds. R. J. Kranen, Broeklaan 65, 3848 CJ Harderwijk. 
Tel. 06-38291107 rjkranen66@outlook.com 
 
Scriba: 
Evert Westerink, Krommekamp 256, 3848 DT 
Harderwijk, Tel. 06-51239382 
scribavisnet@hervormdegemeentehierden.nl 
 
Kopij: 
Gerard Epe, Walsekamp 12, 3848 CT Harderwijk 
Tel. 06-30857553. Berichten tot en met woensdag, 
bij voorkeur via mail, aan te leveren.  
zondagsbriefhetvisnet@gmail.com 
 
Vandaag is er KND voor de groep 1 t/m 8 
 
Organist 26 mei 
09.30 uur Niels 
18.30 uur  
 
Contactadres Beeld en Geluid: 
Visnet.beeldengeluid@hervormdegemeentehierden.nl 
 
Ruimte reserveren Visnet:  
Reserveren kan tot uiterlijk de zaterdag voor de 
gewenste datum! Stuur uw aanvraag bij voorkeur 
naar visnet.koster@hervormdegemeentehierden.nl 
Of via de app: 06-23069004 (Anneke Fikse) 
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Nacht van Gebed in Harderwijk 
Bid 31 mei op 1 juni mee voor vervolgde christenen. 
“Onze gebeden kunnen komen waar wij niet kunnen 
komen. Wanneer we bidden zijn er geen grenzen, 
geen gevangenismuren en geen gesloten deuren” - 
Anne van der Bijl. Wereldwijd worden miljoenen 
christenen vervolgd omdat ze geloven in de Here 
Jezus. Zij vragen keer op keer om ons gebed. En wat 
een kracht heeft gebed! Zoals bovenstaande quote 
zegt, geloven we dat bidden verschil maakt voor onze 
vervolgde broers en zussen. Daarom houdt Open 
Doors jaarlijks een Nacht van Gebed op diverse 
locaties in Nederland. Doe mee met de Nacht van 
Gebed voor de vervolgde kerk van vrijdag 31 mei op 
zaterdag 1 juni in Sefanja, Stationslaan 121 te 
Harderwijk. De Nacht begint om 20.00 uur en duurt 
tot 3.00 uur. Tijdens de Nacht horen en zien we 
verhalen uit onder meer Noord-Korea, India, Nepal 
en Vietnam. Je kunt er ook voor kiezen om een deel 
van de Nacht mee te bidden. Schuif gerust aan!  
Voor vragen kun je contact opnemen met: 
Werkgroep Gebed Harderwijk/Hierden, 
stadsgebed@stichtingecho.nl 
 
Mannenzang Visnet  
Vrijdagavond 7 juni is er weer een Mannenzang in het 
Visnet Frankenskamp 2 in Harderwijk. Muzikale 
leiding is in handen van Thom Hesseling en ds. Harrie 
Brandsen heeft de algehele leiding deze avond. De 
aanvang is om 20.00 uur en de liederen die gezongen 
zullen worden komen uit de verschillende bundels. 
Mannen wees welkom om samen te zingen en onze 
God groot te maken.  
 
Openluchtdienst: 
Zondag 23 juni is weer de traditionele 
openluchtdienst. We zijn op zoek naar broeders en 
zusters die lekkere hapjes kunnen maken. 
Denk aan bijvoorbeeld appeltaart, cake of andere 
dingen die het gezellig maken. 
Achter in de kerk zullen de lijsten liggen waarop je 
kan invullen wat je kan maken of wil leveren. 
 
Voor meer informatie:  Joop en Willie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gebedskringen: 
Dinsdag    08.45uur Vrouwen 
Dinsdag    19.30 uur (Gebedskring voor iedereen) 
Woensdag 08.30 uur Vrouwen 
Vrijdag      06.30 uur Mannen 
Vrijdag      08.30 uur Vrouwen 
 
Zending: 
Ons zendingsproject “(Ga nu)” pionieren in de 
Balkan. Financieel ondersteunen kan via de Scipio 
app en de zendingsbussen in de hal van de kerk.  
 
Diaconale Hulpdienst: 
kan wat voor u betekenen wanneer u (tijdelijk) hulp 
nodig heeft. Schroom niet om contact op te nemen 
(ook als u hulp kunt bieden)  
Contact via Mw. Anne Venema (426298) of 
HulpdienstVisnet@hervormdegemeentehierden.nl 
 
Collectemunten 
Elke 3e donderdag van de maand worden van 19.00 
tot 20.00 uur in de consistorie van Het Visnet 
collectemunten verkocht. Betaling per pin en 
contactloos is mogelijk. 
 
 

QR code t.b.v. collecte 
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Celebrations 5 jaar! 
Vanavond is er een bijzondere jongerendienst. Celebrations bestaat 5 jaar en dat vieren we! Het thema 
van de dienst is dan ook feest! Want wat zegt de Bijbel eigenlijk over feest? Een feestje op zijn tijd 
hoort erbij toch? Maar geldt dat ook voor christenen? Lennart van der Vegt gaat ons er meer over 
vertellen. Ook is er voor en na de dienst de mogelijkheid om statiegeldblikjes en -flesjes in te leveren 
voor de ministrijders Sofie, Tim en Bas. Zij zamelen die om geld op te halen voor het team strijders 
tegen kinderkanker. De Celebrationscommissie vindt dit super en wil de ministrijders graag steunen. 
Daarom is er voor en na de Celebrationsdienst een inzamelpunt in de hal van de kerk voor 
statiegeldblikjes en -flesjes.  
Tot vanavond! De Celebrationscommissie  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schrijf maar alvast in jullie agenda’s….. “Dat ik groeien mag”.  
Het duurt nog even, maar de voorbereidingen voor de opening winterseizoen ‘24/’25 zijn alweer volop 
aan de gang. Hier alvast wat belangrijke informatie: 
 
Wat  : Opening Winterwerk 2024 / 2025  
Wanneer : D.V. vrijdag 27 september 2024 
Waar  : het welbekende plein bij de Dorpskerk / Koetshuis 
Thema : “Dat ik groeien mag”.  
 
We verraden nog niet teveel, maar we hebben dit jaar een primeur! 
Want o.a. de jeugd van KNA en een uniek Hierdens mannenensemble zullen dit keer de avond 
opluisteren met live muziek! Nadere informatie over dit evenement volgt uiteraard. We hopen en 
rekenen er op dat het met jullie medewerking en aanwezigheid weer een gezellig avondje gaat worden. 
 
Namens de Opening Winterwerk Commissie 
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Vluchtelingmaatjes gezocht 
We zijn op zoek naar een maatje voor een aantal vluchtelingen. Voor meer informatie en aanmelding 
kun je mailen naar: vluchtelingmaatjes@gmail.com: 

 Een 51-jarige man uit Afghanistan. Hij woont met zijn vrouw en dochter al 13 jaar in Nederland. 
Hij spreekt redelijk Nederlands, en wil heel graag leren lezen en schrijven 
in het Nederlands. Hij houdt van wandelen, fietsen, koken, klussen en 
tuinieren. 

    Een 41-jarige vrouw uit Iran. Zij woont met haar 2 dochters ruim een 
jaar in Nederland, op het AZC. Haar man is nog in Iran. Zij spreekt een 
beetje Nederlands, en verstaat het redelijk. Zij wil graag contact met 
een vrouw om samen te wandelen en tegelijkertijd de taal te oefenen. 
Ze houdt ook erg van dieren.  

    Een 36-jarige man uit Syrië die op het AZC verblijft. Hij is heel 
leergierig, leert vlot Nederlands en wil graag met een Nederlander 
optrekken om de taal en cultuur beter te leren kennen. Hij woont nu 
1,5 jaar in Nederland. 

    Een 42-jarige man uit Iran. Hij woont met zijn vrouw sinds een jaar op het AZC. Hij spreekt 
een beetje Nederlands en goed Engels.  

    Een 38-jarige vrouw uit Iran. Zij woont met haar 2 kinderen (dochter en zoon) in 
Harderwijk. Zij spreekt redelijk goed Nederlands en wil dit beter leren door met een 
Nederlandse vrouw op te trekken.  

 
Vluchtelingmaatjes Project, Geriska Poortman, coördinator Sia Loedeman, veldwerker 
 
24 uur (st)rijden tegen Usher en ALS 
Ons verhaal 
Wij zijn al jaren met elkaar bevriend en hebben een gezamenlijke hobby/sport: Wielrennen. Hier wilden 
we iets positiefs mee gaan doen. In onze families zijn we afgelopen tijd geconfronteerd met de ziekte 
ALS en het syndroom van USHER. Deze ziektes zijn helaas nog niet 
te genezen en dat moet veranderen. Daar is heel veel geld voor 
nodig! Daarom gaan wij  24 uur op de pedalen staan en fietsen we 
alle vier, ieder ( dus inderdaad GEEN estafette) meer dan 400 km. 
Wij hopen dit te doen van 21 tot 22 juni a.s..  
  
Waarom Usher? 
Het nichtje van Hendri en Korina Fidder, Anouk, bijna 12 jaar 
(dochter van Berry en Gerda van de Ridder), heeft het syndroom 
van Usher. Dat betekent dat ze nu slechthorend is en dat dit in de 
loop van de jaren samen met haar gezichtsvermogen steeds meer 
achteruit gaat. De ziekte leidt uiteindelijk tot doofblindheid. 
  
Waarom ALS? 
De (schoon)moeder van Peter en Jacqueline Pruim, is na een heftige strijd vorig jaar overleden aan de 
ziekte ALS, een ziekte waarbij uiteindelijk alle spieren uitvallen. 
Wilt u meer lezen over onze actie, dan kunt u daarvoor kijken op onze website: www.24uurstrijders.nl 
  
Wilt u onze actie ondersteunen, dan zou dat geweldig zijn! 
U kunt dan doneren via deze link: https://www.geef.nl/nl/actie/24-uur-st-rijden-tegen-usher-
als/donateurs 
  
Hartelijke groet, 
Hendri en Korina Fidder,  
Peter en Jacqueline Pruim 

 
 


