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  LIEDERENBLAD 
Liturgie 12 mei 2024  (Weeszondag) 
09.30 uur: Visnet Harderwijk 
Organist:  Niels 
Voorganger ds. G. den Goeijen (Den Ham) 
 
Thema:  
 
Welkom en mededelingen 
 

Intochtslied: Lied. 396 (OTH2015) 
1.Kroon Hem met gouden kroon, 
het Lam op zijne troon. 
Hoor, hoe het hemels loflied al 
verwint in heerlijk schoon. 
Ontwaak mijn ziel en zing 
van Hem, die voor u stierf, 
en prijs Hem in all' eeuwigheen, 
die 't heil voor u verwierf. 
 
2.Kroon Hem, der liefde Heer! 
Aanschouw Hem, hoe Hij leed. 
Zijn wonden tonen 't gans heelal 
wat Hij voor 't mensdom deed. 
De eng'len om Gods troon, 
all' overheid en macht, 
zij buigen dienend zich ter neer 
voor zulke wond're pracht. 
 
3.Kroon Hem, de Vredevorst! 
Wiens macht eens heersen zal 
van pool tot pool, van zee tot zee. 
't Klink' over berg en dal. 
Als alles voor Hem buigt, 
en vrede heerst alom, 
wordt d' aarde weer een paradijs. 
Kom, Here Jezus, kom! 
 
Stil gebed 
Votum groet 
 
Lofliederen (2 stuks) 

Zingen: Psalm 57 :1 en 5 (OB) 
1.Genâ, o God, genâ, hoor mijn gebeên;  
Want mijne ziel betrouwt op U alleen.  
Mijn toevlucht is de schaduw Uwer vleug'len.  
Ik berg mij daar voor alle tegenheên,  
Totdat Uw macht den vijand zal beteug'len. 
 
5.Uw hand, o God, heeft veilig mij geleid.  
Ik ben gered; nu is mijn hart bereid,  
Het is bereid, om U, mijn God, te loven.  
Nu wordt Uw Naam door mij met vreugd verbreid,  
Mijn psalmgezang klimm' tot Uw roem, naar boven. 

 

 

Zingen: Opwek. 40 (Zoek eerst …) 
Zoekt eerst het koninkrijk van God 
en zijn gerechtigheid, 
en dit alles krijgt u bovendien. 
Hallelu, halleluja. 
  
Refrein: 
Halleluja, halleluja, halleluja, 
hallelu, halleluja. 
  
Men kan niet leven van brood alleen, 
maar van ieder woord 
dat door de Heer gesproken wordt. 
Hallelu, halleluja. 
  
(refrein) 
  
Bidt en u zal gegeven zijn, 
zoekt en gij zult het zien, 
klopt en de deur zal voor u opengaan. 
Hallelu, halleluja. 

 

 Gebed 

  

 Moment met de kinderen 

 Kinderlied: “Vertrouw maar op God” 
Kinderen gaan naar de KND 

 

 Bijbellezing : Hand. 1 : 12-14 (NBV21) 
  

Zingen: Psalm 102 :1 en 8 (LB1973) 
 1.Heer, hoor mijn gebed, laat blijken  
   dat mijn klachten U bereiken.  
   Hul U niet in duisternis  
   nu 't mij bang te moede is.  
   Luister, luister naar mijn klagen,  
   want ik roep U alle dagen.  
   Hoor mij, Heer, wil antwoord geven,  
   help mij haastig, red mijn leven.  
 

8.Ja, God wendt zich tot het klagen  
   van wie Hem om bijstand vragen,  
   heeft hun bidden niet veracht.  
   Zegt het aan het nageslacht.  
   Laat het worden opgeschreven,  
   zodat zij, die later leven,  
   lezen van zijn gunstbewijzen  
   en de eeuwen door Hem prijzen.  

 

Verkondiging 
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  LIEDERENBLAD 
Zingen: Gezang 465 :1-5 
1Van U zijn alle dingen, 
van U, o God en Heer, 
van U de zegeningen 
die 'k biddende begeer. 
Gij wilt mijn weg omringen 
met liefde wijs en teer. 
Wat wij ooit goeds ontvingen, 
het is van U, o Heer. 

  
2.Nog voor wij U iets vragen, 
voorkomt Gij ons gebed. 
Gij hebt aleer wij klagen, 
op onze nood gelet. 
Gij helpt de last ons dragen, 
Gij steunt bij elke tred, 
zelfs bij de zwaarste plagen 
zijt Gij de God die redt. 

  
3.Hoe kent Gij al mijn noden, 
waarin Gij trouw voorziet. 
Gij geeft geen steen voor broden, 
een slang voor vissen niet! 
Wie komt tot U gevloden, 
wien Gij geen redding biedt? 
Gij laat de zondaar noden, 
nog eer hij tot U vliedt. 

  
4.O mocht ik U beminnen 
gelijk Gij mij bemint, 
laat heilge vrees van binnen 
mij leiden als uw kind! 
Mocht ik die rijkdom winnen, 
die roest noch mot verslindt, 
en werden nooit mijn zinnen 
door ijdle glans verblind! 

  
5.U zal ik eeuwig eren, 
die eeuwge goedheid zijt! 
U blijve, Heer der heren, 
geheel mijn hart gewijd. 
Wat kan ik niet ontberen 
wanneer uw hand mij leidt, 
wat vuriger begeren 
dan uwe heerlijkheid! 
 

Dankgebed 
 
Collecten: 
1e Werk van de diaconie 
2e Kerk en eredienst 
 
Gebodslezing Ex 20 ,1-17 
 
 
 

Slotlied: HH.686 (Leid mij Heer) 
1.Leid mij, Heer, o machtig Heiland 
door dit leven aan uw hand. 
Ik ben zwak, maar Gij zijt machtig, 
wees mijn Gids in ’t barre land. 
Gij mijn sterkte, Gij mijn leider, 
vul mij met uw Geest steeds meer. 
Vul mij met uw Geest steeds meer. 
 
2.Laat mij zijn een Godsgetuige, 
sprekend van U meer en meer. 
Leid mij steeds door uwe liefde, 
groeiend naar uw beeld, o Heer. 
Brood des levens, brood des hemels, 
voed mij dat ik groei naar U. 
Voed mij dat ik groei naar U. 
 
3.Laat door mij uw levend water 
vloeien als een klare stroom. 
O, Heer Jezus, ’t wordt steeds later 
dat uw Geest over allen koom’. 
Machtig Heiland, mijn Verlosser, 
kom, Heer Jezus, in uw kracht. 
Kom, Heer Jezus, in uw kracht. 
 
Gij mijn Sterkte, Gij mijn Leider, 
vul mij met uw Geest steeds meer. 
Vul mij met uw Geest steeds meer. 
 
Brood des levens, Brood des hemels, 
voed mij dat ik groei naar U. 
Voed mij dat ik groei naar U. 
 
Machtig Heiland, mijn Verlosser, 
kom, Heer Jezus in uw kracht. 
Kom, Heer Jezus in uw kracht. 
 
Zegen: Gezang 456:33.Amen, amen, amen! 
3.Amen, amen, amen! 
Dat wij niet beschamen 
Jezus Christus onze Heer, 
amen, God, uw naam ter eer! 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


